
Cathy, Maaike en Valerie, onze eindeloze dankbaarheid voor alles wat jullie voor papa deden.
Ook onze oprechte dank aan de huisartsen Vercaemer en Vanneste.

De gebedsdienst zal doorgaan op donderdag 25 februari 2021 om 10 uur
in de Sint-Jozefskerk in Wervik.

U kunt de afscheidsdienst rechtstreeks volgen via streaming
op https://www.facebook.com/uitvaartWervik/live/

Na de dienst volgt de bijzetting in het familiegraf op de parkbegraafplaats,
Hansbekestraat Wervik.

Enkel na telefonische afspraak op 056/31.13.23, bent u welkom voor een laatste groet
aan onze dierbare in het funerarium “Serenity”, Vredestraat 1a in Wervik.

Rouwbetuigingen kunnen verstuurd worden naar:
Koning Albertstraat 46, 8930 Menen - 0497/04.77.88

Lindestraat 37, 8870 Izegem - 0498/19.47.57
Oxdonkstraat 53, 1880 Kapelle-Op-den-Bos - 015/63.06.23

Condoleren kan op www.serenity-wervik.be.

“Het kompas is de Liefde, jij was ons kompas.”

Wij nemen afscheid van

William Cuypers
°Snaaskerke, 13 juni 1935 - † Wervik, 18 februari 2021

weduwnaar van Marie-José Vanacker

Trotse papa, hippe pépé van:
Pascal en Martine Cuypers - De Roover

Michaël en Virginie
Serina en Kevin en zoontje Ciel

Andy en Régine Seghers - Cuypers
Emma

Eva
Sebastian-Cruz

Erik en Sibylle Mertens - Cuypers
Korintha

Rani
Nienke

Broer, schoonbroer en nonkel van:
† Maurice en Jeannine Neyrinck - Cuypers en familie

Ronald en Andrea Cuypers - Slos en familie

Verwant aan de families:
Cuypers - Pieters en Vanacker - Vermeersch

Liefste papa, liefste pépé’tje,

Wij mogen onze beide pollekes kussen 
met een pépé zoals jij!

Wat een held, wat een lief ding ben jij!

DANKJEWEL om een hypermoderne (o)pa te zijn, 
ook al zorgt die ‘whatjapp’ al eens voor 

probleempjes, groot of klein als de video- 
gesprekjes lukken, is het altijd zo fijn! Je bent zo 
cool en van je verhaaltjes genieten we allemaal!

DANKJEWEL lekkerbek, om van onze lekkernijen 
te genieten: van meetjes soep, rijsttaart, 

Kerstkoekjes of koekjeskoek tot wafels op 
mémés wijze… Weet je nog die keer dat je bijna 

stikte in dat te grote stuk stoofvlees? 
Toen liet je ons allemaal even goed schrikken! 

Bij alle restaurantjes in en rond Wervik
zijn we vaste klant.

Corona hield ons veel te lang apart, maar met 
verrassingen zoals lekker eten, een boodschap 

op Één van “da ventje” of een familiefotoboek 
wilden we je zeggen: ‘Je zit wel hier, in ons hart!’ 

Dat zal nooit veranderen…
We zien je graag, ‘t is maar da je ‘t weet!

DANKJEWEL om zo goed voor ons te zorgen.
Je drie kinderen, je 5 blonde kleindochters 

en da ventje.
Sebastian, je ventje, wilde zes weken geleden 

eens voor zijn pépé zorgen…
Je was wat bang: “Eerst nog wat groeien”, 

zei je tegen hem.

We zijn zo fier op jou.
Jij, onze pater familias…

Weggerukt, te snel, te pijnlijk.
Jij hield van het leven.

Jij omarmde elke dag, elk moment met ons.
Ons kompas… weg…

Blijf jij ons duwen in die juiste richting?

Je (b)engels


